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‘K	  zag	  twee	  dubbeltjes	  op	  hun	  kant.	  
’T	  was	  te	  mooi	  om	  waar	  te	  wezen.	  
’T	  zilver	  pronkend	  rolden	  ze	  door,	  
lonkend	  to	  eachother.	  
	  
Vleiend,	  vrijend	  tolden	  ze	  rond	  
tot	  het	  ze	  tegenstond.	  
Tinkelend,	  rinkelend	  en	  heel	  teer,	  
vleiden	  ze	  samen	  neer.	  


